gebed voor wijsheid en medemenselijkheid

In deze tijd vol onzekerheid bidden we om vertrouwen.

In een tijd van oorlogen bidden we om vrede.

Voor mensen op de viucht bidden we om veiligheid.
Dankbaar dat wij in vrede en veiligheid mogen leven,

bidden wij dat ook anderen daarin mogen delen.

Wij hopen op wijsheid voor degenen die grote verantwoordelijkheden dragen
in het openbaar bestuur en in ons parlement.

Geef hen wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt,
en moed om daarnaar te handelen.

Laten onze wetten in dienst staan van het recht,

met respect voor de menselijkheid van ieder mens,

welke papieren die mens ook heeft.

Laten hulpverleners met vertrouwen hun werk mogen doen,
zonder angst voor vervolging.

Wij belijden dat onze denkbeelden begrensd zijn,

onze horizon altijd beperkt.

Daarom bidden we om inzicht, voor onszelf en voor anderen.
Geef ons 0og en hart voor kwetsbare mensen,

die anders geen helper hebben.

Geef ons ook begrip voor wie anders denkt dan wij,

en laat ons zoeken de ander te verstaan zonder af te schrijven of weg te duwen.
Heer, ontferm u over ons en geef ons vrede.

Amen
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