
Liturgie voor de ochtenddienst zondag 13 oktober 2024, 10.00 uur in de Andreaskerk te Hattem 
Voorganger: ds. E.J. de Groot 

Zingen:  Psalm 103: 5 (OB) 

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden. 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen:  U die mij geschapen hebt  (OTH) 

1. 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed,  
uw liefde doet mij zingen.  
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

2. 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als uw kind  
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen.  
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel  
vanuit gehoorzaamheid.  
Heer, U bent mijn doel. 

Wetslezing 

Zingen: Gezang 473: 6, 8, 10 (LvdK) 

6 
Neem mijn zonden en mijn schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 

8 
Neem en weeg mijn staat en stand 
in de weegschaal van uw hand. 
Maak dat ik in deemoed leer 
knecht te zijn, als Gij, o Heer. 



10 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

Gebed 

Kindermoment en kinderlied “Bewaar je oog” 

Schriftlezing: Galaten 5:22;, Titus 3: 1-7;, (tekst Filippenzen 4:5) 

Zingen: O Vader die de Landman zijt (OTH) 

O Vader, die de Landman zijt 
die zelf uw wijngaard toebereidt,  
doe in uw hof de vruchten groei¬en.  
Maak wilde ranken klein en kort,  
neem weg wat dood is en verdord,  
kom om wat vrucht draagt te besnoeien.  
O Vader, kom, betreed uw hof  
opdat wij bloeien tot uw lof. 

O Christus, die de wijnstok zijt,  
de plant waaraan de rank gedijt,  
in U, o Heer, zijn wij ge¬borgen.  
De landman, die de ranken kent,  
heeft ons de wijn¬stok ingeënt,  
Hij zelf zal voor de vruchten zorgen.  
Door U, o Christus, door uw bloed,  
zijn onze vruchten groot en goed. 

O Geest, van wie de vruchten zijn,  
de druiven en de rode wijn,  
doe mij omhoog, naar boven groeien  
want deze wijnstok die mij draagt,  
het groene hout dat God behaagt,  
dat doet de liefde openbloei¬en.  
Gij Landman, die de vruchten leest,  
pluk zelf de vruch¬ten van de Geest! 

Preek 

Zingen: Psalm 25: 3 (NB) 

3 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 



HEER, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte 

Zingen: Psalm 97: 7 (OB) 

Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot. 

Zegen


